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Homilie van de heilige Clemens van Alexandrië (+ rond 215) 

 

Als zieken hebben we de Redder nodig 

als verdwaalden degene die ons leidt  

als dorstigen de Bron van levend water,  als doden het Leven,  

als schapen de Herder, als kinderen de Pedagoog.  

En de hele mensheid heeft Jezus nodig.  

 

Als u wilt, kunnen we  

de hoogste wijsheid begrijpen van de allerheiligste Herder en Pedagoog,  

die de Meester van alles is en de Logos van de Vader,  

wanneer Hij een allegorie gebruikt en zichzelf de naam van ‘Herder van de kudde’ geeft.  

Maar Hij is ook de pedagoog van de allerkleinsten. 

 

Zo richt Hij door Ezechiël nogal lang het woord tot de oudsten  

en geeft hun het heilzame voorbeeld van een heel bedachtzame zorgzaamheid: 

’het verloren dier zal Ik zoeken, het afgedwaalde terughalen,  

 het gewonde verbinden, het zieke sterken, de vette en sterke dieren bewaren;  

 Ik zal ze weiden op mijn heilige berg’1.  

Dat is de belofte van de goede Herder. Weid ons als een kudde, ons, uw allerkleinsten.  

Ja Meester, geef ons in overvloed uw weideland, het weideland van uw gerechtigheid. 

Ja, Pedagoog, wees onze Herder tot uw heilige berg,  

tot de Kerk die zich verheft, die de wolken overheerst en de hemelen raakt.  

‘En’, zegt Hij, ‘Ik zal zelf hun Herder zijn, Ik zal dichtbij hen zijn,’2  

 als het kleed over hun huid. Hij wil mijn vlees redden door het te bekleden  

 met het gewaad der onvergankelijkheid en Hij heeft mijn huid gezalfd. 

 

‘Gij zult Mij roepen’, zegt Hij ‘en Ik zal zeggen: Hier ben Ik’3.  

Gij hebt sneller gehoord dan ik had verwacht, Heer. 

 ‘Trekken zij door water, zij glijden niet uit’, zegt de Heer.4  

Wij zullen niet in de vergankelijkheid vallen,  

wij die op weg zijn naar de onvergankelijkheid5, want Hij zal ons ondersteunen,  

Hij heeft het gezegd en Hij heeft het gewild. 

 

Zo is onze Pedagoog: goed en rechtvaardig. 

 ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen’6 zegt Hij.  

Daarom wordt er in het evangelie getoond dat Hij vermoeid is,  

Hij die zich moe maakt om onzentwil,  

en die belooft zijn leven te geven als losprijs voor velen.  

Alleen de Goede Herder doet dit. Wat een prachtige Gever!  

Hij geeft voor ons het grootste dat Hij heeft, dat wil zeggen: zijn leven.  

O die Weldoener, die Vriend van de mensen,  

die hun broeder heeft willen zijn, terwijl Hij hun Heer kon zijn!  

Hij ging zelfs zover in zijn goedheid dat Hij voor ons stierf! 
 
Clemens van Alexandrië, De Pedagoog, IX, 83-85, PG 8, SC 70. 
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