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Uit een preek van Meister Eckhart († 1328)

 

 

 

Ik heb in het Latijn een woord gesproken  

dat Johannes schrijft in het evangelie en dat men op deze dag altijd leest. 

Dat woord spreekt onze Heer tot zijn discipelen:  

'Weinig nog en een kleinigheid,  

en dadelijk zien jullie Mij niet.' 

Zolang nog iets, hoe gering ook, aan de ziel kleeft, zien wij God niet,  

Augustinus vraagt zich af wat het eeuwige leven is,  

en hij antwoordt en zegt:  

'Vraag je me wat het eeuwige leven is,  

bevraag en beluister het eeuwige leven zelf.'  

Niemand weet beter wat warmte is dan degene die warmte bezit;  

niemand weet beter wat wijsheid is dan degene die wijsheid bezit;  

niemand weet beter wat eeuwig leven is dan het eeuwige leven zelf.  

Nu zegt het eeuwige leven, onze Heer Jezus Christus:  

'Dit is het eeuwige leven dat men U, kent als de ene ware God.' 

Wie God van verre zou kennen  

door middel van iets of als in een wolk,  

die zou zich om niets ter wereld  

ook maar een ogenblik van God willen verwijderen.  

Wat zouden jullie dan niet denken hoe groots het is  

om God zonder enige tussenkomst te kennen?  

Nu zegt onze Heer:  

'Een kleinigheid of een weinig,  

en dadelijk zien jullie Mij niet.'  

Zolang nog maar de schijn van iets geschapens 

jouw innerlijk verlicht, hoe weinig ook,  

dan zie je God niet.  

Daarom zegt de bruid in het Boek van de liefde: 

'Ik heb rondgelopen en gezocht wie mijn ziel liefheeft  

en ik vond hem niet.'  

Zij vond engelen en allerhand, 

 maar wie haar ziel liefhad vond zij niet. 

Ze zei: 'Daarna,  

toen ik aan een weinig of een kleinigheid voorbij was gegaan,  

toen vond ik hem die mijn ziel liefheeft',  

alsof ze wilde zeggen:  

toen ik alle schepselen  

(en dat wil zeggen 'een weinig' of 'een kleinigheid')  

oversloeg,  

toen vond ik hem die mijn ziel liefheeft.  

De ziel die God wil vinden moet voorbijgaan aan  

en heen springen over alle schepselen. 

Dat we dit begrijpen en eeuwig zalig worden 

daartoe helpe ons de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen  
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