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Homilie van Isaak van Stella (12e eeuw) 

 

De Goede Herder is afgedaald van bij de Vader  

toen de tijd van de barmhartigheid aanbrak.  

Hij werd genadig gezonden in de tijd,  

Hij die van alle eeuwigheid was aangekondigd  

in het Woord van de eeuwige voorbestemming,  

waarin God alles in één keer gezegd heeft;  

Hij is dat ene schaap komen zoeken dat verdwaald was.  

Het is voor dat schaap dat Hij in de tijd is gezonden,  

voor dat schaap dat Hij van alle eeuwigheid beloofd was,  

voor dat schaap is Hij gedood en gegeven,  

omdat Hij van alle eeuwigheid voor dat schaap was voorbestemd.  

Het schaap is enig, samengesteld uit het volk Israël en de heidenvolken,  

enig in het mysterie, veelvoudig in de personen,  

veelvoudig door het lichaam volgens de natuur,  

enig door de geest volgens de genade;  

dus een enkel schaap en verscheidene schapen.  

Daarom is Hij,  

die het ene schaap kwam zoeken dat verdwaald was,  

gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. 1 

 

Hij is gezonden als waarheid voor hen die in dwaling verkeren,  

weg voor de verdwaalden, leven voor de doden, wijsheid voor de dwazen,  

geneesmiddel voor de zieken, verlossing voor de gevangenen, spijs voor de hongerigen.  

In de persoon van hen allen is Hij gezonden naar  

de verloren schapen van het huis Israël  

opdat zij niet verloren zouden gaan.  

Christus  is gezonden om eerst door zijn eigen prediking  

de kennis te geven die het geloof leidt,  

en om daarna door de zending van zijn Geest,  

de kracht te geven die de deugd voortbrengt.  

Naar de schapen gezonden heeft Hij hun zelf gezegd: 

’Zonder Mij kunt gij niets.’2 

 

De Goede Herder is dus gezonden  

om te versterken wat gebroken was,  

om sterker te maken zwak was.  

Wat zwak en gebroken was, was de vrije wil van de mens.  

 

Hij had geen kracht zichzelf te ondersteunen en zo is hij neergestort en gebroken. 

Eenmaal gebroken en zo afgezwakt in zichzelf 

 was hij totaal niet in staat zich weer op te richten.  

Maar eenmaal gesterkt  

door zijn geloof en bemoedigd door Christus’ liefde zelf,  

wordt hij in de armen van de Herder gedragen  

en bij de 99 andere schapen geplaatst in het groene weiland. 
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