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 Homilie van de heilige Bernardus (+ 1153) 

 

 

De gedachte zij verre van mij  

om mij roem elders te zoeken dan in het kruis van mijn Heer Jezus Christus.  

Het kruis is uw glorie, het kruis is uw heerschappij.  

De heerschappij ligt op uw schouders. Wie uw kruis draagt, draagt uw glorie.  

Daarom is het kruis voor de gelovigen  

dan ook mooier dan alle bomen van het paradijs.  

 

Heeft Christus het kruis gevreesd? En Petrus? En Andreas?  

Integendeel, zij hebben ernaar verlangd.  

Christus is er op afgesneld als een held die zijn loopbaan wil gaan. 

‘Vurig heb Ik verlangd, eer Ik ga lijden, dit paasmaal met u te eten’.  

Hij heeft het paasmaal met zijn leerlingen gegeten.  

Hij heeft het paasmaal gegeten door zijn passie te lijden  

toen Hij van deze wereld overging naar de Vader.  

Aan het kruis at Hij, dronk Hij en ontsliep Hij.  

De Heer zond immers een diep slaap over Adam, nam een van zijn ribben weg, 

vormde uit de rib een vrouw en bracht haar naar Adam.  

Christus slaapt een diepe slaap, elke dag wordt uit zijn zijde  

de Kerk gevormd en gevoed,  

en zij wordt tot de uiteinden der aarde gebracht  

opdat de koningin in goedbrokaat aan zijn rechterzijde staat. 

 

Op het kruis at Christus het paasmaal,  

Hij die in de palm is geklommen en de vruchten heeft geplukt.  

De Middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus  

plukte de vruchten van de boom en deelde ze uit,  

want allen snelden toe op de levensboom die in het midden van het paradijs stond.  

Het wentelend zwaard dat de weg versperde was weggenomen.  

Wie zou het kruis nog vrezen?  

Heer, ik kan de hemel en de aarde rondgaan, de zee en de steppen,  

nooit zal ik U vinden tenzij op het kruis. 

 

Daar slaapt Gij,  

daar weidt Ge uw kudde,  

daar rust Gij op het middaguur.  

Op dat kruis zingt degene die met zijn Heer verenigd is, zachtjes: 

’Gij, Heer, het schild dat mij dekt, mijn roem, Gij richt mijn hoofd op’.  

Niemand zoekt U, iemand vindt U, tenzij op het kruis. 

 

O kruis der heerlijkheid,  

wortel in mij,  

opdat ik in u gevonden moge worden. 
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