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Homilie van Eusebius van Caesarea (+ 339) 

 

God, die boven alles is, de Vader van onze Redder,  

zal aan hen die waardig zijn het koninkrijk geven dat Hij heeft beloofd;  

deze belofte heeft  Christus in eigen persoon bevestigd.  

Dit Koninkrijk is de grootste van alle gaven,  

want God zelf zal zich aan hen geven die zich aan de Zoon onderworpen hebben  

en zo zal Hij alles in allen zijn.  

Daarvan getuigt onze Heiland en Heer  

wanneer Hij tot God zijn Vader zijn grote gebed richt voor hen die Hij bemint: 

’Mogen allen één zijn, zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U; mogen zij ook 

 ‘één zijn in Ons, opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt.’ 

 

In zijn grote hogepriesterlijk gebed vraagt onze Heiland  

dat wij met Hem zijn waar Hij is en dat wij zijn heerlijkheid aanschouwen.  

Hij bemint ons zoals de Vader Hem bemint  

en Hij verlangt ons te geven alles wat de Vader Hem heeft gegeven.  

De heerlijkheid die Hij van de Vader heeft ontvangen,  

wil Hij op zijn beurt aan ons geven en ons alleen één maken,  

op zo’n wijze dat wij niet meer een menigte vormen maar een eenheid,  

verenigd door zijn goddelijkheid in de heerlijkheid van het Koninkrijk,  

niet in de fusie van één substantie,  

maar in de volmaaktheid, die de grootste deugd is.  

Dat is wat Christus heeft verkondigd toen Hij zei:’Mogen zij volmaakt één zijn’. 

Zo zullen wij volmaakt worden door de wijsheid, het inzicht,  

de rechtvaardigheid, de godsvrucht en alle deugden van Christus  

en verenigd worden met het onfeilbare licht van de goddelijkheid van de Vader,  

zelf licht geworden door onze vereniging met Hem,  

volkomen kind van God door onze vereniging en deelname met zijn enige Zoon  

die ons deel geeft aan de luister van zijn goddelijkheid. 

 

Op deze wijze worden wij allen één met de Vader en de Zoon.  

Want zoals Hij zelf verklaard heeft dat de Vader en Hij één zijn: 

’Ik en de Vader, wij zijn één’, zegt Hij,  

zo bidt Hij opdat wij aan diezelfde eenheid deelkrijgen…. 

 

Het is geen hypostatische eenheid zoals Hij die met de Vader heeft,  

maar zoals de Vader Hem laat delen in zijn eigen heerlijkheid,  

zo zal Hij zelf, in navolging van de Vader  

zijn heerlijkheid geven aan hen die Hij bemint. 

’Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt,  

opdat zij een zijn zoals Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij en zij in Ons.’ 

  
De Vader en de Zoon zijn één in hun gemeenschappelijke heerlijkheid.  
Christus geeft deze heerlijkheid aan zijn leerlingen 
en laat hen binnengaan in diezelfde communio. 

 
Eusebius van Caesarea, La Théologie ecclésiastique III, 18-19 
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