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Uit een brief van de heilige Paulinus, bisschop van Nola († 431)

  

 

 

Brengen wij dank aan de Heer.  

Omdat Hij zich ons heeft aangetrokken,  

brengt Hij de overwinning,  

volgens dit woord van de Schrift:  

Hij is het die in ons de overwinning bewerkt,  

omdat Hij voor zijn dienaars  

de genade van de bevrijding verkrijgt,  

terwijl Hij de gestalte van een slaaf op zich neemt.  

Terwijl Hij het geheimvolle plan van zijn goedheid vervult,  

neemt Hij de gestalte van een slaaf aan  

en stemt Hij er mee in  

zich voor ons te vernederen tot de dood op het kruis.  

Door deze zichtbare vernedering,  

verwerkelijkt Hij onze verheffing tot de hemel,  

die inwendig en onzichtbaar is.  

Want zie,  

hoe wij vanaf het begin waren gevallen  

en kom tot het inzicht dat wij  

door het raadsbesluit van de goddelijke wijsheid en goedheid  

tot het leven worden omgevormd.  

 

In Adam immers  

waren wij door de hoogmoed gevallen  

en daarom worden wij in Christus vernederd  

om de vroegere fout uit te wissen  

door de beoefening van de tegenovergestelde deugd.  

Door hoogmoed  

hebben wij de Heer beledigd,  

nu mogen wij Hem  

door onze ootmoed behagen.  

Verheugen wij ons  

en laten wij verheerlijkt worden in de Heer  

die zijn strijd en zijn overwinning tot de onze heeft gemaakt,  

toen Hij zei: 

’Heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen (Joh. 16,33).  

Hij, de Onoverwinnelijke,  

streed voor ons en Hij overwon in ons.  

Het kwaad  

wordt namelijk niet uit de wereld geworpen,  

maar uit het hart van de mens.  

Want wanneer het geloof in ons komt,  

stoot het hem uit en maakt plaats voor Christus.  
 

                                                           
  Paulinus van Nola, brief 38 , 3-4.6 CSEL XXIX blz 326-329  (bij Jh. 16, 29-33)  
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