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Uit het leven van St. Franciscus door de heilige Bonaventura  (†1274)

 

 

 

De jonge Franciscus  

nam devoot deel aan de mis ter ere van de apostelen.  

Christus zendt de leerlingen uit om te prediken  

en onderricht hen  

over de manier van evangelisch leven:  

‘neem geen goud en geen zilver  mee,  

geen geld in de riem,  

geen reistas, extra kleren of schoenen  

en ook geen stok ’.  

 

Op het moment  

dat Franciscus deze tekst had begrepen,  

werd hij verliefd op de armoede van de apostelen  

en riep meegesleept door de vreugde uit: 

 "Dat wil ik! Dat is wat mijn ziel verlangt!"  

Hij zet heel zijn hart  

op het verwerkelijken van hetgeen hij net gehoord heeft  

en past zich in alles aan de volmaakte regel aan  

die door de apostelen is gegeven.    

Een door God meegedeelde ijver  

zet hem voortaan aan tot het veroveren  

van de evangelische volmaaktheid en boete.  

Als hij sprak waren zijn woorden doordrenkt  

met de kracht van de heilige Geest:  

zij doordrongen de harten diep  

en dompelden zijn luisteraars in grote verbazing.  

Zijn hele prediking  

was een verkondiging van vrede,  

en hij begon elke overweging met deze  groet aan het volk:  

"Dat de Heer u vrede geeft!"  

Het is een openbaring van de Heer,  

verklaarde hij later,  

de Heer had hem deze aanpak geleerd.   

Men sprak steeds meer over de man van God,  

over zijn eenvoudige onderricht,  

over zijn leven,  

en enkelen in navolging van zijn voorbeeld,  

waren gegrepen door de boetegeest  

en sloten zich vervolgens bij hem aan,  

lieten alles achter,  

en -zoals hij gekleed-  

begonnen zij zijn leven te delen 
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