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Uit een werk van Boudewijn van Ford († 1190 )

 

 

 

Om te weten of je liefde waarachtig is, zegt de Heer,  

moet je kijken hoe sterk de kracht van je ziel is.  

De liefde die niet sterk is als de dood,  

is geen ware liefde.  

Kijk op de eerste plaats naar mijn liefde voor jou,  

de dood die Ik voor jou heb ondergaan.  

Wanneer Ik mijn leven voor jou gegeven heb,  

dan is het niet het kwaad  

of de macht van mijn beulen,  

ook niet de gewelddadigheid van de dood  

die mij van het leven hebben beroofd,  

ondanks mijzelf.  

Nee, het is de liefde,  

die mij ertoe heeft aangezet,  

ja, mij gedwongen heeft,  

mij geweld heeft aangedaan.  

 

De dood  

rukt de dierbaarste mensen uit elkaar.  

Zij verbreekt de meest onverbreekbare banden.  

De liefde  

scheidt en verbreekt deze eveneens.  

Ieder die zijn huis,  

broers of zusters, vader of moeder,  

vrouw, kinderen of akkers  

heeft prijsgegeven om mijn Naam,  

zal het hondervoudig terugkrijgen  

en eeuwig leven ontvangen’. (Mt. 19,29).  

Wanneer een vurige ijver  

geen weerstand weet te bieden  

wanneer het nodig is,  

kan zij niet waarachtig zijn.  

Wie niet met Mij blijft in de beproeving,  

zal het spoor bijster raken in tijden van voorspoed.  

 

De zielekracht die tot uiting komt  

bij de scheiding van wat het dierbaarst is,  

betekent dat de liefde in hem is.  

Maar de hardheid van de beproeving  

is ook het teken van de brandende ijver,  

die zich naar buiten openbaart. 

                                                           

 Boudewijn van Ford, L’homme margué au sceau de lámour de Dieu.  

 (Pain de C6iteaux, nr. 39, 515- 516 A, pg 33-35).  
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