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Het Latijnse woord ‘magnificare’ betekent  

lofprijzen in de zin van: ‘alle ruimte geven aan…’.   

Zoals een schelpdier  

op het ritme van zijn adem  

het water van de oceaan door zich heen laat stromen,  

zo laat Maria  

Gods Aanwezigheid door zich heen gaan.  

Zij laat Gods Aanwezigheid groot zijn,  

geeft er de eerste plaats aan,  

plaatst zich zonder voorbehoud  

in de lijn van Gods onuitputtelijke belofte.  

 

Wie ruimte geeft aan de belofte,  

laat Gods heil zijn werk verrichten.  

Daardoor komen mensen in beweging  

en gaan hun ogen, oren en handen open.  

Wanneer mensen God groot laten worden,  

gebeuren aan hen  

– nu van God uit gezien –  

grote dingen.  

 

Zo zingt Maria: 

’de Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan.’ 

God bemoedigt haar  

om in naam van de vernederden en de hongerigen  

een protestlied aan te heffen. 

 ‘De Heer heeft zijn medelijden met Elisabeth groot gemaakt’,  

waarna Elisabeth zich niet langer 

 een neergedrukte en onvruchtbare hoeft te voelen,  

iemand die woont in duisternis en schaduw des doods. 

In de brief aan de Filipenzen zegt Paulus 

Het is mijn stellige verwachting en mijn hoop  

dat ik in niets beschaamd zal staan, 

maar dat in de volle openbaarheid, zoals altijd, ook nu  

Christus zal worden verheerlijkt in mijn lichaam, 

of ik nu levend ben of dood (Fil. 1,20) 

Hieruit blijk 

hoezeer het grootmaken of ruimte geven  

aan God of aan zijn Christus  

de lofprijzende mens verandert.  

In Paulus gaat het verlangen leven,  

dat Christus in volle openbaarheid of in alle vrijmoedigheid  

zal worden verheerlijkt of grootgemaakt in zijn persoon,  

‘of ik leven moet of sterven.’  
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