
7 juli 2025                                                                                             TdJ week 14 ma 

 

Uit  een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo († 430)
 
 

 

 

Het geneesmiddel voor alle zielenwonden  

en het enig middel voor ‘s mensen zondedelging is:  

geloven in Christus.  

Niemand, zonder uitzondering,  

kan van zonde worden gezuiverd  

dan door één te worden met Christus  

en door ingelijfd te worden krachtens het geloof  

in het lichaam van Hém,  

die geen zonde heeft gedaan,  

en ’in wiens mond geen bedrog is gevonden’.  

Zij toch die geloven in Hem  

worden kinderen van God;  

want zij worden uit God geboren  

doordat zij worden aangenomen als kinderen  

krachtens het geloof in Jezus Christus, onze Heer.  

Daarom spreekt Hij terecht van de ene zonde,  

waarvan de Heilige Geest de wereld overtuigt:  

dat hij niet gelooft in Hem.  

Klaarblijkelijk heeft Hij,  

omdat alle zonden door te geloven in Hem  

worden uitgewist,  

deze ene, waarmee alle samenhangen,  

willen aanrekenen.  

Omdat zij door te geloven  

uit God worden geboren  

worden zij ook zonen van God.  

Wie dus gelooft in Gods Zoon,  

zondigt niet  

in zover hij Hem aanhangt,  

en ook zelf  

aangenomen zoon van God  

en erfgenaam wordt,  

mede-erfgenaam met Christus.  

Johannes zegt dan ook: 

’Een kind van God zondigt niet’.  

Het is van die ene zonde, 

dat de wereld schuldig wordt verklaard, 

door de komst van de heilige Geest,  

met andere woorden, 

door de gaven van die genade  

die aan de gelovigen wordt geschonken. 

 

 
 

                                                           
 Aurelius Augustinus Sermo 143, 1 en 2 In Augustinus  Brevier blz 88 ev (11febr)   (bij Mat 9,18-26)    
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