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Uit een onderricht van de Heilige Moeder Teresa van Calcutta  (†1997)

 

 

 

Om heilig te worden  

hebben we nederigheid en gebed nodig.  

Jezus heeft ons geleerd hoe we moeten bidden  

en Hij heeft ons ook verteld  

hoe we omwille van Hem moeten leren  

lankmoedig en nederig van hart te zijn.  

Geen van ons kan dat,  

tenzij we weten wat stilte is.  

Nederigheid en gebed komen voort  

uit een oor, een geest en een tong  

die in stilte hebben geleefd met God,  

want God spreekt in de stilte van het hart.  

Laten we echt ons best doen  

om die les van heiligheid te leren van Jezus,  

die lankmoedig en nederig van hart was.  

De eerste les van dit hart is  

dat we ons geweten onderzoeken  

en dan volgt de rest  

— liefde en dienstbaarheid — vanzelf.  

Onderzoek is niet alleen ons werk,  

maar een samenwerking tussen ons en Jezus.  

We moeten onze tijd niet verdoen  

met kijken naar onze eigen ellende,  

we moeten ons hart verheffen tot God  

en ons door Zijn licht laten verlichten.   

Als je nederig bent,  

kan niets je raken, lof noch blaam,  

je weet wie je bent.  

Als je wordt beschuldigd,  

ben je niet ontmoedigd;  

als iemand je een heilige noemt,  

zet je jezelf niet op een voetstuk.  

Ben je een heilige, dank God dan; 

ben je een zondaar, blijf dat dan niet.  

Christus zegt dat we,  

als we ons doel heel hoog stellen,  

niet als Abraham of David  

of een van de heiligen moeten zijn,  

maar als onze hemelse Vader.  

Gij hebt mij niet uitgekozen,  

maar ik heb u uitgekozen... (Joh.15,16)  

 

 

                                                           

 Teresa van Calcutta,  No Greater Love (vert. Geen groter Liefde, A. Swieringa, 1998 Servire) 

   (bij Mat. 11,28-30)  
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