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Uit het Epistel toegekend aan Barnabas  († 130)

 

 

 

Over de sabbat staat geschreven:  

"Jullie feesten, nieuwe maan en sabbat,  

  Ik duld ze niet naast al dat wangedrag" (Jes 1,13).  

Denk over deze woorden na.  

"Het zijn niet uw huidige sabbatdagen die Me bevallen,  

 maar die welke Ik heb gemaakt,  

 waar Ik een eind aan het universum heb gemaakt,  

 daar heb Ik de achtste dag laten opkomen,  

 die de dageraad van een nieuwe wereld zal zijn."  

Daarom vieren we  

de blijdschap van de achtste dag,  

waarop Jezus uit de doden opgestaan is,  

zich getoond heeft,  

en ten hemel is opgegaan.  

Er bestaat  een tempel van God  

en deze is daar  

waar Hij hemzelf heeft gebouwd en versierd.  

Want er staat geschreven:  

"Aan het einde van de week,  

 zal de tempel weer opgebouwd worden  

 met pracht en in naam van de Heer". 

Maar hoe moeten we deze bouwen  

in de naam van de Heer?  

Luister.  

Voordat we het geloof hadden,  

was ons hart kwetsbaar en gebroken,  

in werkelijkheid gelijkend op de tempel  

die gebouwd is door mensenhanden.  

Die was vervuld met afgodendiensten  

en diende als schuilplaats voor de demonen,  

voor zover onze ondernemingen tegen God in gingen.   

 

Maar  

"deze zal gebouwd worden in de naam van de Heer".  

Wees waakzaam  

opdat de tempel met waardigheid en pracht  

gebouwd wordt.  

Door de vergeving voor de zonden te ontvangen,  

en door onze hoop op zijn naam te zetten,  

worden wij nieuwe mensen,  

herschapen zoals oorspronkelijk.  

Dan woont God  

werkelijk in onze harten, die zijn woning vormen.  
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