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Uit het Boek der volmaaktheid van Sahdona, Oudsyrische monnik uit de 7e eeuw 

 

 

Zij die volledig verslonden zijn door Gods liefde en in wie de vriendschap met Christus 

overvloedig is bevestigd, zij kunnen geen enkele andere rijkdom bezitten.  

Zij zijn in zekere zin bewoners van een andere wereld (Fil 3,20) ,  

zij leven bij onze Heer (Wijsh 3,9; 1Tess. 5,10) ,voeden zich met zijn genade  

en herhalen in zijn aanwezigheid zijn eigen woorden: 

’Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw Naam!  

Wij zijn, zeggen zij, uw eigen kinderen. Naar U zien we onophoudelijk op.  

Wij hebben geen andere vader op aarde (Mt. 23,9) 

‘Uw Rijk kome!’Leid ons innerlijk door uw heilige Geest. Wij verlangen ernaar op te   

 klimmen naar het hemelse Jeruzalem; nu reeds wonen we daar in het verborgene. 

‘Uw  Wil geschiede in ons’, op onze aardse pelgrimstocht, als in onze hemelse woonstede, 

opdat uw Naam voortdurend in ons wordt geheiligd.  

Gij hebt ons ingeschreven in de Kerk der eerstgeborenen (Hebr. 12,23):  

volbreng in ons uw wil als in de hemel. Gij Hebt ons gelijk gemaakt aan de engelen 

in de hemel( Lc 20,36) , maak ons ook waardig uw Naam zoals zij te heiligen.  

Geef ons deel aan de hemel en zijn gaven. 

‘Heer geef ons heden ons dagelijks brood.’ 

Wij van onze kant zoeken eerst uw Koninkrijk en uw gerechtigheid (Mt. 6,33),  

geef Gij ons daarenboven volgens uw belofte, wat onze sterfelijke natuur vereist, 

zoals Gij weet. Als wij ons, zoals uw leerlingen geheel en al aan U hechten,  

dan zal het ons, zoals aan hen, aan niets ontbreken (Jh. 10,3-34)  .  

Gij zijt de Goede Herder, en  Gij laat het uw schapen die naar uw stem luisteren 

aan niets ontbreken (Ps. 23,1). Wij zijn naar de woestijn gegaan om U te volgen.  

Leid ons naar de rustige weiden van uw liefelijkheid  

opdat wij daar met U genieten, als lammeren op groene weidegrond. 

Breng onze ziel volledig naar U terug ’door ons onze schulden te vergeven’  

en leid ons op de wegen van uw waarheid, opdat ook wij vergeven aan onze schuldenaren. 

Laat ons de twee akkoorden horen van uw fluit,  

opdat wij brandend van verlangen achter U aan snellen.  

Dan zullen wij dankzij uw zoete Naam door het dal van de dood gaan  

zonder de Boze te vrezen, want Gij zijt het die ons vergezelt en redt. 

En ‘leid ons niet in bekoring’, boven onze krachten (1 Kor, 10,23), 

maar ‘verlos ons van de Boze’, van onze vijand.  

Zalf ons hoofd met de vreugdeolie van uw genade, en bedwelm ons met uw vurige liefde, 

opdat wij ons elke dag van ons leven 

verheugen over uw genade en barmhartigheid,  

wij voor altijd ons verblijf bij U nemen (Ps. 23, 5-6). 

 

Heer, door uw arm en uw grote kracht kunt Gij dat doen voor hen  

die zich aan U hechten. 
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