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Uit een preek van de heilige Josef-Maria Escriva (+1975)"

De goddelijke grootsheid

van het trouw vervullen van de gewone dagelijkse plicht
wil ik in herinnering brengen,

een grootsheid die bereikt wordt door strijd

die de Heer met vreugde vervult

en waarvan Hij als enige bij ieder van ons weet heeft.

Weest ervan overtuigd,

dat u meestal

geen schitterende heldendaden hoeft te verrichten,
onder andere niet

omdat u de gelegenheid daartoe niet eens Krijgt.
Maar aan de andere kant

zult u alle kans krijgen

om uw liefde voor Jezus Christus te bewijzen

in kleine dingen, in het gewone.

Als wij de woorden van Onze Heer overwegen:
‘Ik heilig Mijzelf voor hen,

opdat ook zij in waarheid geheiligd mogen zijn’ (Joh 17, 19),
zien we op heldere wijze

ons enige doel voor ons, de heiliging.

Met andere woorden

dat wij heilig dienen te zijn om te heiligen.

Misschien worden we tegelijkertijd

door de subtiele verleiding overgehaald

te denken

dat er maar heel weinigen onder ons besloten hebben
aan die goddelijke oproep gehoor te geven

en dat wij anderzijds

onszelf als werktuigen

van twijfelachtige waarde moeten beschouwen.
In verhouding tot de rest van de mensheid

zijn we met zeer weinigen,

dat is waar,

en uit onszelf deugen we nergens voor.

Maar de bevestiging van de Meester
weerklinkt met gezag:

de christen is licht,

zout en zuurdesem van de wereld,

en een weinig zuurdesem

maakt het hele deeg zuur (Gal 5, 9).

* Josef-Maria Escriva, vert. De Weg, De Boog, Utrecht / Brussel (bij Mat. 13,31-35)
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