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Uit een preek op het Hooglied van de heilige Bernardus van Clairveaux  († 1153) 

 

   

 

Hoe worden we door het Woord gevormd tot ware wijsheid?  

Het Woord is Sterkte,  

het Woord is Wijsheid.  

 

Laat de ziel dus haar kracht putten uit de Kracht  

en haar wijsheid uit de Wijsheid,  

en beide gaven enkel aan het Woord toeschrijven.  

Want zou ze dit niet doen,  

dan zou ze even goed kunnen ontkennen,  

dat de beek voortkomt uit haar bron,  

de wijn van de wijnstok,  

of het licht van het Licht.  

Jacobus zegt in zijn brief: 

“Komt iemand van u wijsheid te kort, 

  hij vrage ze aan God,  

  die ze aan allen in overvloed verleent en zonder verwijt;  

  dan zal ze hem geschonken worden”( Jac 1,5)  

 

De sterkte is verwant met de wijsheid. 

Het is een gave van God,  

die onder zijn beste gaven gerekend moet worden  

en eveneens neerdaalt van de Vader van het Woord. (Jac 1,5)  

Wanneer iemand van mening zou zijn,  

dat sterkte en wijsheid hetzelfde zijn,  

dan spreek ik dat niet tegen,  

maar dan in het Woord,  

en niet in de menselijke ziel.  

 

Het is iets anders voor de ziel  

gedreven te worden door sterkte  

of geleid te worden door wijsheid.  

Iets anders zich te beheersen in kracht  

of zich te verlustigen in zoetheid.  

 

Al is het waar,  

dat ook de wijsheid sterkte bezit  

en de sterkte haar voldoeningen heeft,  

wil sterkte hier zeggen  

zielskracht  

en wijsheid  

een zekere kalmte van het gemoed  

gepaard met geestelijk genot”.  

Dat is wat Paulus bedoelde met: 

”In genieting in de H. Geest.”(2 Kor. 6,6) .  
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