
21 aug. 2025                       H. Pius X, ged.                                 TdJ week 20 do 

 

 

Uit de eerste encycliek van de heilige Paus Pius X († 1914)

 

 

 

Het enig doel van ons pontificaat zal zijn  

’alles in Christus onder één Hoofd te brengen’(Ef. 1,10),  

opdat Christus ‘alles in allen’ (Kol. 3,11) zij.  

Wij willen en zullen met Gods hulp 

niets anders zijn dan de dienaar van God,  

die ons heeft bekleed met zijn gezag.  

Zijn belangen zijn de onze.  

Het is ons vast besluit  

hieraan onze krachten en ons leven te wijden.  

En als men ons een spreuk vraagt,  

die de grondintentie van ons hart weergeeft,  

antwoorden wij slechts dit:  

In Christus alles onder één Hoofd brengen.  

 

Dit werk volbrengen  

is meewerken aan de vooruitgang van de maatschappij.  

Want wie voelt zich niet bedroefd  

als men ziet hoe zo vele mensen  

zich in een hardnekkige strijd tegen mekaar opstellen?  

Het verlangen naar vrede  

leeft wel in het hart van ieder mens,  

en iedereen wenst haar van harte.  

Maar deze vrede heeft geen zin,  

als men ze zoekt buiten God,  

want waar God afwezig is,  

is ook rechtvaardigheid zoek,  

en waar geen rechtvaardigheid heerst,  

is ook elke hoop op vrede slechts een hersenschim,  

want ‘de gerechtigheid brengt vrede voort’(Js. 32,17)  

 

Het doel van onze inspanningen zal dus zijn:  

heel de maatschappij terug te brengen  

tot het Rijk van Christus.  

Als dit waar is,  

is de mens ook teruggebracht naar God.  

Maar waar is de weg  

die ons de toegang tot Jezus Christus verleent?  

Is het niet de kerk,  

die ons hier voor ogen staat?  

Johannes Chrysostomus zegt het ons:  

‘De kerk is uw hoop,  

 de kerk is uw heil,  

 de kerk is uw toevlucht.’ 

                                                           
  Pius X, Encycliek E supremi apostolatus  

  UITGAVE:  WOORD & BEZINNING  ©  Stichting IWVL - Arnhem 


