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Uit een encycliek van Paus Benedictus XVI (+ 2022) 

 

 

 

Maria, U ontving het woord: 

“Vrouw, ziedaar uw zoon" (Joh. 19, 26).  

Vanaf het kruis  

ontving u een nieuwe zending.  

Vanaf het kruis  

werd u ... moeder voor allen  

die in uw Zoon Jezus geloven en Hem willen volgen.  

Het zwaard van de smart doorboorde uw hart.  

Was de hoop gestorven?  

Was de wereld definitief  

zonder licht, zonder leven, zonder doel?  

 

In dat uur hebt u ongetwijfeld opnieuw 

in uw binnenste naar het woord van de engel geluisterd,  

waarmee hij U  

op het moment van de belofte  

geantwoord had op uw schrik: 

 “Vrees niet Maria!" (Luc. 1, 30).  

Hoe dikwijls heeft de Heer, uw Zoon,  

datzelfde tot Zijn leerlingen gezegd.       

 

In Nazareth heeft de engel ook tot u gezegd:  

“Aan zijn koningschap zal nooit een einde komen" (Luc. 1, 33).  

Was het ten einde  

nog voordat het begonnen was?  

Nee, bij het kruis was u, ...  

moeder van de gelovigen geworden.  

In dit geloof, ... 

bent u naar de Paasmorgen toe gegaan.  

De vreugde van de Verrijzenis  

heeft uw hart geraakt en u,  

nu op een nieuwe manier,  

samengebracht met de leerlingen, ...  

 

Het 'Rijk' van Jezus was anders  

dan de mensen zich hadden kunnen bedenken.  

Het begon op dat uur  

en aan dit 'Rijk' zal geen einde komen.  

Zo blijft u  

temidden van de leerlingen als hun moeder, (cf Hand 1,14)   

als moeder van de hoop.  
 

                                                           
 Paus Benediktus XVI Encycliek « Spe salvi » § 50  
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