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Uit een werk van J. Nielsen *

Dat Jezus vrouwen in zijn nabijheid toelaat,

is op zichzelf genomen ongewoon en ongebruikelijk,
althans voor die tijd.

Vrouwen stonden destijds

in het toenmalige Jodendom

op één lijn met kinderen en slaven.

Van enige emancipatie was geen sprake.

Ze hoefden geen dienst in de synagoge te verrichten,
waren vrijgesteld van godsdienstige verplichtingen
en hoefden geen onderricht in de Thora te krijgen.
Maatschappelijk telden ze nauwelijks mee

en godsdienstig al helemaal niet.

Het feit dat Jezus deze situatie doorbreekt
maakt Hem verdacht,

maar maakt aan de andere kant

dat Hij de vrouw bevrijdt

van de toen heersende discriminatie

en zorgt voor een gelijkwaardige plaats
ten opzichte van de man voor God.

Deze principieel nieuwe maatschappelijke
en ook godsdienstige positie

heeft veel tijd nodig gehad om gerealiseerd te worden,
omdat het stuitte op hardnekkig verzet.

Van de vrouwen wordt gezegd

dat zij Jezus en de twaalf met eten en drinken verzorgden,
dienden met hetgeen ze bezaten.

Zeker één van hen behoorde tot de aanzienlijke stand.
Zowel mannen als vrouwen

zijn geroepen tot het Koninkrijk Gods,

zodat de apostel Paulus later kon schrijven :

"Want gij allen,

die in Christus gedoopt zijt,

hebt u met Christus bekleed.

Hierbij is geen sprake van Jood of Griek,

van slaaf of vrije,

van mannelijk of vrouwelijk:

gij allen zijt immers één in Christus Jezus’(Gal. 3,27-28)

*Dr. J.T. Nielsen, Het evangelie naar Lucas | , blz 236-238. Reeks: De prediking van het Nieuwe Testament
Uitg. Callenbach bv- Nijkerk 1986 ISBN 90 266 0728 8
(bij Luc. 8,1-3)
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