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Homilie van de heilige Augustinus (+ 430) 

  

De lezing van dit evangelie sterkt ons gebed en ons geloof  

en brengt ons in de gesteltenis om niet op onszelf te steunen, maar op de Heer.  

Als het geloof verdwijnt, dooft het gebed.  

Wie zou immers bidden om te vragen wat hij niet gelooft?  

Dat zegt de apostel wanneer hij ertoe aanzet te bidden: 

’Allen die de Naam van de Heer aanroepen, zullen gered worden.’ 

Vervolgens zegt hij om aan te tonen dat het geloof de bron van het gebed is  

en dat de beek niet kan stromen als de bron is opgedroogd: 

’Hoe kunnen we de Heer aanroepen als we niet eerst in Hem geloven’? 
(Rm. 10,13)

  

Laten we dus geloven om te kunnen bidden en laten we bidden  

opdat het geloof dat aan de oorsprong ligt van ons gebed, niet tekortschiet.  

Het geloof stort gebeden en het gebed dat gestort wordt,  

verkrijgt versterking van het geloof. 

Opdat het geloof niet zou bezwijken in de beproevingen  

heeft de Heer trouwens gezegd: 

’Waakt en bidt opdat ge niet op de bekoring ingaat’. 
(Mt. 26,41)

 

Dat zijn zijn woorden:’Waakt en bidt opdat geniet op de bekoring ingaat’.  

 

Wat betekent ingaan op de bekoring?  

Heel eenvoudig: uit het geloof weggaan.  

Want de bekoring is des te sterker naarmate het geloof zwakker is,  

en de bekoring is des te zwakker, wanneer het geloof sterker is 

 

Ja werkelijk, geliefde, de Heer heeft gezegd: 

’Waakt en bidt opdat ge niet op de bekoring ingaat’,  

opdat het geloof niet zou afzwakken en bezwijken.  

Opdat ge dit beter zoudt begrijpen zegt Hij op diezelfde plaats in het evangelie: 

’de satan heeft geëist u allen te ziften als tarwe.  

Maar Ik voor u, Petrus, gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken.’
(Lc. 22,31-32)

  

Hij die uitziet naar het gevaar,  

zou hij zich niet het gebed van zijn beschermer eigen maken? 

 

Maar wanneer de Heer zegt: 

’Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?’ 

dan bedoelt Hij daarmee het volmaakte geloof dat men nauwelijks op aarde vindt.  

Zie, de Kerk van God is vol. Wie zou hier komen als hij geen enkel geloof had?  

Maar als dat geloof volmaakt is, wie zou dan geen bergen verplaatsen?  

Kijk naar de apostelen: 

als zij niet een groot geloof hadden gehad,  

zouden zij niet aan alles verzaakt hebben wat ze hadden,  

dan zouden zij de aardse hoop niet met voeten getreden hebben om Christus te volgen. 

En toch was hun geloof nog niet volmaakt,  

want ze zeiden tot de Heer:’geef ons meer geloof’
(Lc. 17,5)

 

 

 

Augustinus, Sermo 115, 1; PL 38, 655 
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