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Uit de Constitutie: ‘Over de Kerk in de wereld van vandaag’
van het 2e Vaticaans Concilie®

Laten christenen

graag en edelmoedig meewerken

aan de opbouw van de internationale orde,

die een echte eerbiediging van de wettige vrijheden
en een liefdevolle broederlijkheid moet inhouden
van alle mensen onderling.

Moge de wereld nooit de ergernis beleven,

dat bepaalde landen,

soms met een grotendeels christelijke bevolking,

overvloed hebben,

terwijl andere

gebrek lijden aan het noodzakelijke

en gebukt gaan onder honger, ziekte en allerlei ellende.

De geest van armoede en liefde

is immers de roem en het kenmerk van de Kerk van Christus.
Alle lof en aanmoediging

verdienen daarom de christenen, vooral de jongeren,

die zich spontaan aanbieden

om andere mensen en volken te gaan helpen.

Daartoe moet de Kerk werkelijk aanwezig zijn

in de gemeenschap van de volken

om de samenwerking onder de mensen

te bevorderen en te stimuleren,

en dit niet alleen door haar officiéle instellingen,

maar ook

door de volledige en eerlijke samenwerking van alle christenen.

Bijzondere aandacht zal men

in dit opzicht besteden aan de vorming van de jeugd,
zowel bij haar godsdienstige

als bij haar burgerlijke opvoeding.

Het is tenslotte te wensen, dat de katholieken

voor een goed vervullen van hun taak

binnen de internationale gemeenschap

trachten te komen tot

een actieve en positieve samenwerking

zowel met hun gescheiden broeders,

die samen met hen de liefde van het Evangelie belijden,
als met alle mensen

die hunkeren naar een waarachtige vrede.

* Vaticaans Concilie 11 Gaudium et Spes § 88-90. Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(vert. Ecclesia Docens 0724, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum) (bij Luk. 12, 13-21)
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