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Uit een preek van Sint Bernardus (+ 1153) op het Hooglied *

Het is belangrijk

dat we waakzaam en oplettend zijn

op het heilswerk dat zich in ons voltrekt,
want de Heilige Geest werkt er voortdurend aan,
in het meest intieme van ons wezen

met een bewonderenswaardige subtiliteit
en fijngevoeligheid van goddelijke kunst.
Dat deze zalving die ons alles leert,

ons nooit afgenomen wordt

zonder dat we er ons van bewust zijn

en dat nooit zijn komst ons zal overvallen.

Het gaat er daarentegen om,
om altijd op de uitkijk te staan
en om het hart wijd open te houden
om deze gulle zegen van de Heer te ontvangen.
In welke gesteldheid zal de Geest ons vinden?
“Wees zoals de mensen
die wachten op hun meester die terugkomt van de bruiloft”.
Hij komt nooit met lege handen terug
van de hemelse tafel en alle vreugde die deze geeft.
Wij moeten dus waken en op alle uren waken,
want we weten niet
op welk uur de Geest komt,
noch op welk uur Hij opnieuw weer weg gaat.
De Geest komt en gaat (Joh 3,8).
Dankzij Hem blijven we overeind,
als Hij zich terugtrekt valt men onvermijdelijk,
maar zonder zich te verwonden,
omdat de Heer haar weer bij de hand neemt..
En deze afwisseling
van aanwezigheid en afwezigheid
zal Hij niet laten ophouden in hen
die een diep innerlijk leven leiden
beter gezegd,
met wie Hij de intentie heeft om ze spiritueel te maken.
Daarom bezoekt Hij ze bij de dageraad
en vervolgens beproeft Hij ze plotseling.
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