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Uit een preek van Fulgentius van Ruspe (T 533)°

Wat Christus ‘de maat van het koren’ noemt,
dat noemt Paulus ‘de maat van het geloof”,
om ons te doen inzien,

dat er geen ander geestelijk koren is

dan het eerbiedwaardig geheim van het christelijk geloof.
De maat van dit koren

geven wij u in de naam des Heren,

wanneer wij,

verlicht door een geestelijke genadegave,
overeenkomstig de regel van het ware geloof
U onze uiteenzettingen geven.

Diezelfde maat koren ontvangt gij

uit de handen van de beheerders des Heren,
wanneer gij van Gods dienaren

dagelijks het woord der waarheid verneemt.

Laten wij ons hieraan allen sterken
in die mate welke God ons verleent.
Laten wij hieraan het voedsel

voor een goed leven ontlenen,

om tot beloning van het eeuwige leven
te kunnen komen,

door in Hem te geloven,

op Hem te hopen

en Hem boven alles en in alles

te beminnen.

Hij schenkt ons zichzelf tot voedsel,
opdat wij onderweg niet bezwijken.
Hij stelt ons zichzelf

als beloning in het vooruitzicht,
opdat wij in ons vaderland

in Hem ons geluk vinden.

Want nu is Christus ons voedsel,

later zal Hij onze beloning zijn.

Christus is onze spijs en vertroosting

zolang wij voortsnellen op onze levensweg.
Hij zal onze verzadiging en onze vreugde zijn
wanneer wij in hemelse zaligheid

tot rust komen.

* Fulgentius van Ruspe, Preek I ,2-3 (bij Lc.12, 39-48)

UITGAVE: WOORD & BEZINNING © Stichting IWVL - Arnhem



