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Uit de geschriften van Staretz Siluan (+1938)"

Door de heilige Geest is het onze kerk gegeven
de geheimenissen Gods te verstaan.

Haar kracht

ligt in heiligheid van denken en in geduld.

De christen heeft door de genade geleerd

vast te houden aan zijn Heer

en de allerzuiverste Moeder.

Zijn ziel vind haar vreugde

in de beschouwing van God.

Wie in zijn hoogmoed

de Schepper met het verstand tracht te kennen,
die is blind en dwaas.

Slechts door de heilige Geest

kunnen wij God kennen.

De Heer heeft de deemoedige ziel lief

en haar openbaart Hij zijn geheimenissen.

De heiligen vernederden zich hun leven lang,
en streden tegen hun hoogmoed.

Wel kende mijn ziel de deemoed van Christus,
die Hij ons gebood van Hem te leren,

en ik gaf mij moeite deze deemoed te verkrijgen.
Dag en nacht ijverde ik ervoor,

maar ik weet,

ik ben nog lang niet deemoedig.

O deemoed van Christus,

gij geeft de ziel onbeschrijfelijke vreugde.

Ik verlang naar je,

want in jou vergeet ik al het aardse

en streef ik vuriger naar God.

Als toch de wereld

de kracht van Christus’ woorden verstond:
"Leert van Mij zachtmoedigheid en deemoed’,
zij zou alle andere wetenschap terzijde leggen
en slechts deze hemelse leren.

De mensen begrijpen niet

welke kracht van Christus’ deemoed uitgaat,
en daarom verlangen zij naar het aardse.
Zonder de heilige Geest

kan de mens echter

de geladenheid van deze woorden niet vatten.

* Staretz Siluan, Geschriften | (bij Mt. 11, 28-30)
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