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Uit het boek van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan († 397)  

over de maagdelijkheid

 

 

 

 

Gij behoort tot het volk, het christenvolk, meer nog:  

tot de maagden behoort gij,  

die het licht van uw geest laten stralen  

over de gratie van uw lichaam.  

Zo gelijkt ge het meest op de kerk.  

Gij vertoeft ook ’s nachts in uw binnenkamer. 

Ik zeg u:  

houd altijd Christus voor de geest,  

verwacht te allen tijde zijn komst.  

Zo heeft Christus u gewild,  

toen Hij naar u verlangde;  

zo heeft Christus u gewild,  

toen zijn keuze uitging naar u.  

Daarom komt Hij binnen, als uw deur openstaat.  

Hij kan immers niet teleurstellen:  

Hij heeft beloofd binnen te gaan.  

 

Omhels Hem die ge gezocht hebt;  

nader tot Hem en ge zult worden verlicht.  

Houd Hem vast,  

vraag dat Hij niet spoedig heengaat, 

smeek Hem niet heen te gaan.  

 

Want het woord van God gaat snel zijn weg; 

wie hoogmoedig is, kan het niet vatten  

en wie onoplettend is, kan het niet vasthouden.  

 

Laat uw ziel Hem tegemoet gaan,  

zodra Hij zich laat horen;  

volg hem van nabij,  

als gij zijn hemelse stem verneemt,  

want Hij gaat snel voorbij.  

Als gij Christus wilt vasthouden, 

zoek Hem dan en wees niet bang voor pijn;  

vaak wordt Christus eerder gevonden  

te midden van lichamelijk lijden  

of als ge valt in de handen van vervolgers. 
 

                                                           
 Ambrosius, Lib. De Virginitate c.12, 68.74-75; c.13, 77-78: PL 16 (Edit. 1845), 281.283.285-286.  
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