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Homilie van de heilige Efrem

 (+ 373) 

 

Jezus hief zijn ogen op naar zijn leerlingen en zei: 

’Zalig die arm zijn in hun ziel’, dat wil zeggen, de armen die zich onthecht hebben. 

Opdat zij niet hoogmoedig zouden worden, voegt Hij eraan toe: 

’Zalig de zachtmoedigen.’ 

We vinden deze woorden in de Schrift: 

’Mozes was de meest zachtmoedige onder alle mensen van zijn volk.’
(Num. 12,3

) en 

’mijn ogen rusten op die mens, die deemoedig is en gebroken van hart’
(Js. 66,2) 

en  ’wees 

David indachtig, o Heer, en heel zijn zachtmoedigheid’
(Ps. 131,1) 

en  

’leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart  

   en gij zult rust vinden voor uw zielen’
(Mt. 11,29).

 

 

‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’,  

  is volgens het woord van de profeet geen honger naar brood, geen dorst naar water,    

  maar honger en dorst om het woord van God te horen. 
(Am. 8,11)

 

 

‘Zalig de zuiveren  van hart, want zij zullen God zien,  

  zoals de profeest in zijn gebed gevraagd had met de woorden: 

’O God, schep mij een zuiver hart.’
(Ps. 51,12)

 

 Het hart van de rechtvaardigen is zuiver: zij zullen God zien zoals Mozes.  

‘Zalig de zuiveren van hart’, want het hart is het orgaan van de ademhaling.  

 En het slaat onophoudelijk. Als het hart heilig is,  

 geeft het die heiligheid gedurende dit leven door aan alle ledematen.  

 

'Zalig de treurenden, want zij zullen lachen’  

volgens het woord van de apostel:’ 

Als wij met Hem lijden, zullen wij met Hem verheerlijkt worden’.
 (Rom. 8,17)

 

 

‘Zalig de vredebrengers, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’,  

 zoals de engelen zeiden op het moment dat zij de Blijde Boodschap aankondigden: 

‘Eer aan God in den hoge en vrede op aarde’. 
(Lc. 2, 14). 

 

‘Hij heeft vrede gesticht door het bloed van zijn kruis.’
(Kol. 1,20)

  

 Toen Jezus zijn apostelen uitzond, zei Hij: 

’Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: 

’Vrede aan dit huis!
’(Lc. 10,5) 

 

De vredebrengers worden kinderen van God genoemd  

volgens het woord van de apostel: 

’Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God’
. (Rom. 8,14) 

 

‘Zalig die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid’,  

volgens het woord:’Zij zullen u vervolgen en overleveren’
(Lc. 21,12)  

en  

’Allen die in Christus Jezus godvruchtig( rechtvaardig) willen leven,  

 zullen vervolgd worden’.
 (2 Tm. 3,12). 

 

Daarom waren de apostelen toen zij smaad leden ‘verheugd  

dat zij waardig bevonden werden dit te ondergaan omwille van de Naam’
(Hnd 5,41) 

 

zoals de Heer hen had gezegd: ’Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de 

hemel’ en ‘Verheugt u op die dag’.
(Lc. 6,23)
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