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Homilie van de H. Cyrillus van Jeruzalem (+ 386)°

Johannes ziet Jezus naar zich toekomen en zegt:

’Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.’(
Het niet meer het moment om te zeggen:

"Bereidt de weg’(Mt' 33,

want Degene wiens komst werd bereid,

laat zich zien, Hij stelt zich bloot aan de blik van allen.
Degene die daar is, moet bekend gemaakt worden,

er moet uitgelegd worden waarom

Hij uit de hemel is afgedaald en tot ons gekomen is.

Daarom verklaart Johannes: ‘Zie het Lam Gods’

Jh. 1,29)

De profeest Jesaja heeft het ons aangekondigd toen hij zei

dat Hij ’naar de slachtbank werd geleid als een lam,

en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders.”(7* 537
Mozes heeft de wet voorafgebeeld,

maar als beeld en schaduw bracht zij slechts een onvolledig heil
en haar barmhartigheid strekte zich niet uit over alle mensen.
Vandaag daarentegen

wordt het ware Lam, het vlekkeloze slachtoffer,

dat eertijds door symbolen werd voorgesteld,

naar de slachtbank geleid.

Dat alles heeft plaatsgevonden

om de zonde uit de wereld te verdrijven,

om de verderver van de aarde omver te werpen,

om de dood te vernietigen door voor allen te sterven,

om de vloek die ons slaat op te heffen en einde te maken aan wat gezegd is:
‘Ge zijt stof en tot stof zult ge wederkeren.”(¢e" 319

Christus is de tweede Adam geworden,

van hemelse afkomst en niet van de aarde ;

Hij is de bron van alle goeds voor de mensheid,

de vernietiger van de vergankelijkheid die vreemd was aan onze menselijke natuur,
de middelaar van het eeuwige leven,

de waarborg van de terugkeer tot God,

de oorsprong van de vroomheid en de gerechtigheid,

de weg die naar het Koninkrijk der hemelen leidt.

Want één Lam is gestorven voor allen,

en voor de Vader omvatte Hij de hele kudde van hen die op aarde wonen.
Eén enkele is gestorven voor allen, om alle mensen aan God te onderwerpen.
Eén enkele is gestorven voor allen, om allen te winnen,

opdat ‘zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven,

maar voor Hem die terwille van hen is gestorven en verrezen.’ <" >1°)
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