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Uit een Ode van Salomo (2
e
 eeuw) 


 

 

 

"De Bruidegom is met hen"  
 

 

[Door de doop] bekleed ik me met de liefde van de Heer (Gal 3,27)...  

Hij omarmt mij. 

Ik zou niet weten hoe de Heer lief te hebben,  

als Hijzelf mij niet als eerste had liefgehad.  

 

Wie kan de liefde begrijpen,  

dan degene die geliefd is?  

Ik omarm de Geliefde  

en mijn ziel heeft Hem lief.  

 

Waar is zijn rustplaats, 

daar bevind ik mij (cf. Hgl. 1,7), 

Ik zal geen vreemdeling meer zijn;  

de Allerhoogste is barmhartig.  

 

Ik ben met Hem verenigd,  

want de Bruidegom heeft degene gevonden  

die Hij lief heeft. 

Omdat ik van de Zoon hou, 

word ik zoon.  

 

Ja, wie Hem aanhangt die niet zal sterven,  

hij zal zelf onsterfelijk zijn.  

Hij die het Leven liefheeft,  

zal op zijn beurt levend zijn.  

 

Zo is de Geest van de Heer zonder leugen,  

die de mensen zijn wegen leert kennen.  

Wees wijs, begrijp en wees waakzaam. 

Alleluia! 

 

 
 
 
 

 

                                                           
 Odes van Salomo (christelijk hebreeuwse tekst van het begin van de 2e eeuw) Nr. 2  m(bij Mc. 2,18-22)     
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