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Uit een werk van Augustine Roberts®

Bruid van Christus zijn!

Mochten we maar de grootheid,

het voorrecht en die heiligende kracht

van heel de werkelijkheid

die door die woorden wordt uitgedrukt,
begrijpen

De liefde zoekt de persoon

en de aanwezigheid van de Beminde.

Naast een leven van verzaking

en van openheid naar de naastenliefde toe

is ook een strikt persoonlijke omgang nodig,
waarin het hart alleen is met de Beminde

en zichzelf aan Hem overgeeft in stilte en ingetogenheid.

Het gebed is fundamenteel een daad van liefde.

Uit deze, vaak duistere, ervaring

van de liefdevolle aanwezigheid van God

ontspruit een verlangen Hem te loven,

Zijn grote goedheid aan alle mensen te verkondigen,

ons nog intenser aan Hem te geven,

ons te verenigen met al onze broeders en met heel de schepping
in één enkele daad van viering en offergave.

Dit is het hart van de liturgie, de contemplatie,

het monastieke leven en van de kerk zelf.

In de toepassing is het geloof

de sleutel tot deze bruidsliefde.
Inderdaad vormt het geloof

samen met de hoop en de liefde

één geestelijke kracht.

Omdat het geloof

het enig geschikte middel is, dat ons
voor onze vereniging met Christus ter beschikking staat,
moet het voor ons uitgaan

als licht of als duisternis

doorheen onze geestelijke reis.

° August Roberts, Centred on Christ; an introduction to monastic profession, 1977.
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