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Uit een overweging van de heilige paus Johannes Paulus 11 (+ 2005) °

Jezus Christus

"die dezelfde is gisteren, vandaag en in eeuwigheid" (Heb 13,8)
gaat door om aan de jongeren van vandaag

dezelfde liefde te tonen,

zoals in het Evangelie beschreven staat

als Hij een jongere ontmoet.

Zo kunnen we mediteren

over de verrijzenis van de dochter van Jairus,

die "twaalf jaar oud was"

Het hart van Christus wordt bewogen

door de menselijke pijn van deze man en zijn dochter,
Hij blijft niet onverschillig over ons lijden.

Christus luistert altijd naar ons,

maar Hij vraagt ons ook

om met geloof naar Hem toe te snellen...

Alle gebaren en alle woorden van de Heer

drukken deze liefde uit.

Ik zou even stil willen blijven staan bij de woorden
die over de lippen van Jezus zelf komen:

"Het kind is niet dood: het slaapt".

Deze diepe openbarende woorden

zetten me aan het denken over

de geheimvolle aanwezigheid van de Heer van het leven
in een wereld die lijkt te bezwijken

aan de schaamteloze aanzetten

tot haat, tot geweld en tot onrechtvaardigheid.

Maar nee, deze wereld, die ook die van jullie is,
Is niet dood, maar de wereld slaapt.
In jullie hart, beste jongeren,
kan men een sterke klop van het leven,
van de liefde van God, waarnemen.
De jeugd is niet dood
wanneer ze dicht bij de Meester is.
Ja, wanneer ze dicht bij Jezus is,
jullie zijn allen dichtbij Jezus.
Luister naar al deze woorden!.
Jongeren, houdt van Jezus,
zoekt Jezus.
Ontmoet Jezus.

* Johannes Paulus 11, Overweging voor de jongeren in Chili, 02/04/1987. (bij Mc. 5,21-43)
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