5 febr. 2026 H. Agatha, ged. TdJ week 4 do

Uit een Encycliek van Paus Pius XI1 (+ 1958) °

‘Wat de maagden betreft, heb ik geen gebod des Heren;
maar ik geef een raad' (1Kor.7,25).

Enkel door een raad worden wij uitgenodigd

de volmaakte zuiverheid te omhelzen.

Ook Ambrosius merkt op:

'niet opgelegd, maar voorgehouden'.

Derhalve

veronderstelt de volmaakte zuiverheid van de christenen
enerzijds een vrije keuze,

alvorens zij zich geheel aan God geven en wegschenken,
anderzijds echter veronderstelt zij

een hemelse gave en genade van de kant van God.

Reeds de goddelijke Verlosser zelf

heeft hieromtrent de volgende vermaning gegeven:
‘Niet allen begrijpen dit woord,

maar zij alleen aan wie het gegeven is...

Wie het vatten kan, hij vatte het' (Mat. 19, 11 - 12).
Bij de aandachtige beschouwing

van deze heilige woorden van Jezus Christus
spoort Hiéronymus allen aan:

'leder onderzoeke zijn krachten,

of hij de maagdelijkheid kan onderhouden

en de voorschriften omtrent de kuisheid

kan nakomen.

De zuiverheid immers is op zichzelf bekoorlijk

en trekt iedereen tot zich.

Maar men moet rekening houden met zijn krachten,
opdat hij het vatte, die het vatten kan.

Het is de stem van de Heer,

die als het ware zijn soldaten uitnodigt

en hen oproept

om de beloning voor de zuiverheid te ontvangen.
Wie het vatten kan, vatte het:

wie strijden kan, strijde, overwinne en triomfere'.

Hoe waar is het woord van Chrysostomus:

'Een gekruisigd leven

is zowel de wortel als de vrucht van de maagdelijkheid'.
Volgens Ambrosius is de maagdelijkheid, als een offer
en de maagd zelf 'een offerande van reinheid,

een slachtoffer van zuiverheid'.

* Paus Pius XI1, Encycliek Sacra Virginitas: nrs. 44-46. (25 maart 1954)
Over de goddelijke maagdelijkheid, (passim). Gooi en Sticht — Hilversum, 1954, blz. 40-41.
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