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Homilie van Origines

(+ ong. 254) 

 
Zowel de Zoon van God als de antichrist proberen te regeren.  

de antichrist om te doden, Christus om te redden.  

Ieder van ons heeft, wanneer hij gelovig is, Christus als Koning:  

het woord, de wijsheid, de gerechtigheid,  de waarheid.  

Maar als wij meer vrienden zijn van het genot dan van God,  

dan hebben we de zonde als koning, volgens het woord van de apostel: 

’Laat de zonde niet meer heersen in uw sterfelijk lichaam.’(Rm. 6,12)  

Twee koningen wedijveren dus met elkaar om te heersen:  

de koning van de zonde, de duivel, om over de zondaars te heersen,  

en de koning der gerechtigheid, Christus, over de rechtvaardigen. 

 

De duivel weet dat Christus was gekomen om hem zijn koninkrijk te ontrukken  

en dat degenen over wie hij heerste, dienaars van Christus begonnen te worden.  

Hij toont aan Christus alle koninkrijken der wereld en de mensen van zijn tijd:  

hoe de enen de ontucht als koning hebben en de anderen de hebzucht,  

hoe de enen meegetrokken worden door het briesje van populariteit  

en anderen gevangen gehouden door de verleidingen van de schoonheid. 

De duivel zegt dus tot de Heer: 

’Zijt Gij gekomen om tegen mij te strijden  

en aan mijn macht te ontrukken degen die nu aan mij onderworpen zijn?  

Laten we geen gevecht aangaan, bespaar U die moeite,  

neem niet het risico van de lasten van de strijd.  

Ik vraag U slechts één ding:  

kniel neer en aanbid mij en ontvang dan heel dat koninkrijk dat ik bezit.’ 

 

Onze Heer en Redder wil heersen en alle volkeren aan zich onderwerpen  

opdat zij de gerechtigheid, de waarheid en de andere deugden dienen,  

maar Hij wil heersen als gerechtigheid, zonder de zonde,  

Hij wil niet als onderdaan van de duivel gekroond worden,  

noch zo heersen over anderen, en  zelf de duivel als koning hebben! 

Hij antwoordt dan ook:’Er staat geschreven:  

De Heer uw God zult Gij aanbidden en Hem alleen dienen’. (Mt. 22,37)  

En Hij vervolgt:  

Ik wil dat al die mensen mijn onderdanen zijn,  

opdat zij de Heer God aanbidden en Hem alleen dienen (Dt. 6,13);  

dat is het hartstochtelijke verlangen van mijn Koninkrijk.  

Maar gij, gij wilt dat Ik de zonde begin te doen,  

die Ik juist ben komen afschaffen en ook bij de anderen wil uitrukken.  

Weet en leer dan dat Ik Mij houd aan wat Ik heb gezegd,  

opdat de Heer God aanbeden wordt en Hij alleen,  

en opdat Ik al diegenen onder mijn macht stel  

en hen onderwerp aan mijn heerschappij. 

Laten we ons dus erover verheugen dat wij aan Hem onderdanig zijn,  

laten we God bidden dat Hij de zonde ter dood brengt die heerst in ons lichaam,  

en dat alleen Jezus Christus in ons heerst. 
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