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Uit een artikel van pater Bernard Rey *

God gedraagt zich wonderbaar!
Aan wie Hem zijn naam vraagt, antwoordt Hij:
"Houd u eerst op waar Ik ben,
daar waar Ik onderweg ben.
Kom aan de zijde van de verdrukte
en je zult dicht bij Mij zijn.
Dan zul je langzamerhand te weten komen
wie Ik ben."
God houdt er niet van
dat men Hem opsluit in een definitie.
Hij is daar
waar mensen strijden voor hun vrijheid.
God verblijft bij hen
die gebukt gaan onder het lijden.
Zijn spoor is dat van een volk dat zich bevrijdt:
Ik zal met u zijn!
Aan zijn handelen ontspringt zijn naam:
"Je wilt weten wie Ik ben?
Bevrijdt je broeders en Ik zal aan je zijde zijn.
Ziedaar waar je Mij kunt vinden;
ziedaar hoe je leert wie Ik ben!".
God beleven is het leven van anderen verkiezen
boven zijn eigen leven.
Het is de liefde tot de naaste
én de liefde tot God
samenbrengen in één enkele daad,
het is 'mijn God' roepen
terwijl men zijn leven geeft voor vriend en vijand.
Dit is de plaats waar God er voor uitkomt:
op het kruis hebben wij
zijn heerlijkheid aanschouwd!
Zo0 zet de mens zijn stappen in Gods voetspoor
en ontdekt met wie hij op weg is,
wie God is.
Voor Jezus betekende 'spreken over God'
hartstochtelijk leven voor de gerechtigheid.
Z0 zag men
in het volle daglicht van zijn bestaan
het spoor van degene
die Hij in zijn nachtelijk gebed
‘Vader' noemde.

* Bernard Rey, La tracé de Dieu, in: La vie spirituelle,1974, blz. 649- 651 (bij Mat. 25,31-46)
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