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Uit een werk van Chiara Lubich (+ 2008)*

Sinds Christus ons de blijde boodschap heeft gebracht,
bestaat er voor ons maar één geloof,

dat in God, die liefde is.

Die mij geschapen heeft uit liefde;

verlost uit liefde; mij redden wil uit liefde.
Die liefde verlangt,

omdat Hij die liefde is,

zichzelf aan ons wil schenken.

Wanneer ons wezen

tot in het diepste God toebehoort,

dan zullen ook

onze menselijke dingen waarde bezitten.
Ze worden verheven door een liefde

die ons werk vergoddelijkt

en God waardig maakt.

De wereld heeft niet zozeer

nieuwe wetten en voorschriften nodig,
maar verlangt naar mensen,

die in hun eigen hart voor de Liefde

de juiste plaats hebben ingeruimd.

Zo'n ordening is gerechtigheid.

Alleen binnen deze ordening

hebben ook de wetten hun waarde.

Maar vooral verlangt het hemelrijk van ons
een gerechtigheid, die groter is

dan die van Farizeeén en schriftgeleerden.
Jouw gerechtigheid zal God welgevallig zijn,
als je aan je leven,

aan je betrekkingen met de naasten

de voortdurende, wederzijdse liefde

ten grondslag legt.

Deze gaat, als een zuivere uitdrukking
van je eeuwige Godsliefde, voor alles.
Aan de ene kant staat de gerechtigheid
die de liefde uitsluit,

en deze gerechtigheid zal ons veroordelen.
Aan de andere kant staat de gerechtigheid
in liefde,

de gerechtigheid van liefde,

de gerechtigheid die liefde is.

En alleen deze gerechtigheid zal ons verzadigen.

* Chiara Lubich, Liefde v46r alles Nijmegen, Nieuwe Stad 1968, 10-13 (bij Mt . 23,1-12)
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