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Uit een preek van de heilige bisschop Johannes Chrysostomus ( + 407)°

De zonen van Zebede(s zeiden tot Jezus :
Geef dat in uw glorie een van ons
aan uw rechter- en de ander
aan uw linkerhand moge zitte
Het is duidelijk
dat zij geen geestelijke gave wensten,
want zij hadden nog geen idee
van het hemels Koninkrijk
En om hen te laten zien
dat hun vraag niet erg geestelijk is,
en ze het zelfs nooit zouden gewaagd hebben
dit te vragen, als ze wisten
wat het inhield, zegt Hij :
Gij weet niet wat ge vraagt,
hoe groot dit namelijk is en wonderbaar,
dat het zelfs de hoogste machten te boven gaat.
Door zijn manier van ondervragen
wekt Hij hen op en moedigt hen aan.
Hij zegt immers niet :
« Kunt gij de dood verdragen,
zijt ge in staat uw bloed te vergieten ? »
maar wel : Zijt gij in staat de beker te drinken ?
En om hen aan te moedigen
voegt Hij eraan toe : die Ik drink,
om hen gewilliger te maken
door het vooruitzicht dat ze het
samen met Hem mogen doen.
Hij noemt het ook een doopsel
om te laten zien
dat zijn dood de hele wereld zou reinigen.
En daarop antwoorden zij :
Ja, dat kunnen wij.
In hun vurigheid
staan ze dadelijk klaar met hun belofte.
Ze weten niet goed wat ze zeggen.
Grote weldaden voorzegt Hij hun hiermee :
gij zult het martelaarschap waardig worden geacht
en hetzelfde lijden ondergaan als Ik .
Door een gewelddadige dood
zult gij uw leven beéindigen
en zo mijn deelgenoten worden.

n (M. 10,37)

* Joh. Chrysostomus, Homilieén over Matteiis 65,2-3 (4e e.) (bij Mt. 20,17-28)
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