
15 april 2026                                                                                       PT 2
e
 week wo 

 

 

Uit een werk van Heinz Schuermann († 2010) 

 

 

 

De ene niet uitgesproken vraag  

die de mens zich  

vanuit de diepste grond van zijn wezen stelt,  

luidt:  

‘Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? (Mc. 10,17)
  

Het is de vraag, hoe ik de waarheid doe.  

Het antwoord:  

Zelf hoef je helemaal niets te doen,  

je moet alleen maar iets met jou laten gebeuren!  

Niemand kan het Rijk Gods zien,  

als hij niet wedergeboren wordt.  

Wat nodig is,  

is een radicaal en volledig nieuw begin:  

uit God en naar God toe…  

 

Maar alles in de mens  

zet zich schrap tegen deze eis.  

Hij kan zichzelf en zijn verleden  

niet zomaar helemaal vaarwel zeggen.  

Van nature is de mens  

door en door aards en op zichzelf gericht.  

Welke inspanning de mens ook doet,  

geen daarvan leidt hem buiten de kring 

van zijn aards- vergankelijk bestaan,  

verlost hem.  

Daartoe is de hulp van boven vereist.  

De Geest vind zijn oorsprong in God  

en keert weer naar God terug.  

De Geest blaast waarheen Hij wil  

De geestelijke mens is als de Geest zelf,  

even raadselachtig als Hij.  

 

Iedere gedoopte  

zal in waarheid een ‘geestelijk mens’ zijn;  

iemand die altijd door opnieuw geboren wordt,  

ook al is hij oud geworden,  

want hij die helemaal uit God geboren is  

en naar God toe leeft,  

begint altijd weer opnieuw.  

Wie dat heeft erkend,  

kan alleen maar biddend de handen uitstrekken  

en smeken dat iets met hem mag gebeuren:  

Kom heilige Geest! 
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