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Uit  een doopcatechese van Maximilianus  van Turijn
 
(† rond 420)  


 

 

 

 

Het getal veertig,  

geliefde broeders en zusters  

heeft een symbolische waarde,  

het is verbonden met het mysterie van ons heil.  

Immers  

in het begin had de slechtheid van de mensen  

de aarde overspoeld,  

gedurende veertig dagen  

had God toen het water uit de hemel laten vallen  

en de aarde volledig laten overstromen  

door de regen van een zondvloed( Gen. 7).
  

Vanaf die periode  

werd de heilsgeschiedenis symbolisch verkondigd:  

gedurende veertig dagen  

is de regen op de aarde gevallen  

om de wereld te zuiveren.  

Nu ook gedurende de Veertigdagentijd 

wordt de barmhartigheid aan de mensen geboden  

opdat ze zich zuiveren... 

Ja, de zondvloed staat symbool voor de doop;  

wat ook vandaag de dag nog wordt gedaan...  

Wanneer de zonden  

van heel de aarde zijn verdwenen,  

verdronken zijn op de bodem van de afgrond,  

kan de heiligheid  

zich opheffen tot dicht bij de hemel;  

zie wat nu ook in de Kerk van Christus  

gerealiseerd wordt...  

Gedragen door het doopwater  

kan ze zich verheffen tot dicht bij de hemel;  

het bijgeloof en de afgoden worden opgeslokt,  

en op aarde verspreidt zich het geloof,  

dat ontspringt uit de ark van de Verlosser.  

Zeker wij zijn zelf zondaars....  

Alleen zij die in de schoot van de ark gesloten zijn,  

kunnen aan het verval ontsnappen.  

Deze ark is de Kerk...  

Wij sporen alle mensen aan  

om in dit heiligdom te schuilen. de zelfgenoegzamen die ‘weten’,  

niet over hun klein lichtje heen geraken en blind blijven.         
 

                                                           

 Maximilianus van Turijn , Sermoen voor de Veertigdagentijd   "Wilt u gezond worden?”  ( bij Jh 5,1-16) 
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