18 april 2026 PT 2° week za

Uit een verhandeling van de heilige bisschop Augustinus (1 430)°

Wat bent u toch ondankbaar:

u bespot Hem die naar u toegekomen is

zodat u kon terugkeren!

Hijzelf is uw weg geworden,

uw weg over het water.

Daarom heeft Hij ook op het water gewandeld:
z0 kon u zien dat er op zee een weg bestaat.

U kunt zoals Hij op het water wandelen

Maar laat u toch dragen door het schip,

laat u dragen door het hout.

Geloof in de Gekruisigde

dan kunt u er ook komen.

Hij is voor u gekruisigd

om u nederigheid te leren.

Want als Hij als God was gekomen

zou Hij toch geen erkenning hebben gevonden
Was Hij namelijk als God gekomen,

dan zou Hij niet gekomen zijn

voor hen die God niet konden zien.

Hij verscheen niet als God

en verdween niet als God

omdat Hij alomtegenwoordig is

en op geen enkele manier ruimtelijk wordt begrensd
Hoe is Hij dan wel gekomen?

Hij verscheen als mens.

* Aurelius Augustinus, Geef mij te drinken, verhandeling 1-23 over het Johannes evangelie
Uitgeverij Damon - Budel, 2010, ISBN 978-90-5573-974-5, verh. 2,3 pg 71-72 (bij Joh. 6, 16-21)
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