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Uit een preek van Johannes Tauler  († 1361) 

 

 

 

 

De Heer zegt in het Evangelie:  

“Mijn vlees is echt voedsel  

 en mijn bloed is echte drank.  

 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt 

 blijft in Mij en Ik in hem” (Joh. 6,55-56).  

 

Hoe treft ons hier  

de diepe en grenzeloze ootmoed  

van onze lieve Heer Jezus Christus;  

dat Hij zwijgt  

over wat het meest verheven is  

en alleen spreekt  

over wat klein is en gering.  

Want het meest edele en waardige is zijn godheid,  

maar daarover zwijgt Hij,  

en Hij spreekt  

over zijn vlees en bloed,  

hoewel de godheid en zijn gezegende ziel  

beiden even werkelijk tegenwoordig zijn  

in dit sacrament als zijn vlees en bloed. 

 

De onbegrijpelijke overdaad van zijn liefde blijkt  

op heerlijke wijze hieruit,  

dat het Hem niet voldoende was onze ellendige,  

zwakke en bedorven natuur aan te nemen  

en onze broeder te worden.  

Want Hij is mens geworden  

opdat de mens God zou worden.  

Maar zelfs dit was Hem niet genoeg:  

Hij wilde ook ons voedsel worden.  

Daarom zegt de heilige Augustinus:  

‘Geen ander volk is zo groot als het christenvolk.  

 Aan geen volk is zijn God zo nabij  

 als onze God het is aan ons‘.  

Wij eten,  

wij nuttigen onze God. 
 
 
 
 

 

                                                           
  Johannes TAULER, Eerste preek op Sacramentsdag   (bij Jh. 6,52-59)  
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