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Uit een homilie van heilige Paus Gregorius de Grote (f 604)°

De Heer belooft terecht
dat de heilige Geest "u alles zal leren".
Want als de heilige Geest
niet het hart raakt van hen die luisteren,
dan is het woord van degenen die onderrichten ijdel.
Dat niemand dus aan de mond van degene die onderricht,
toekent dat deze hem iets laat begrijpen:
als er niet iemand is
om ons van binnen te onderrichten,
dan werkt de tong van de leerkracht in de leegte.
U allen hier,
u hoort mijn stem op dezelfde manier ;
en toch begrijpt u niet op dezelfde manier
als u hoort...
Dat wil zeggen de stem onderricht niet
als de ziel niet de zalf van de Geest ontvangt.
Het woord van de prediker is ijdel
als ze niet in staat is
om het vuur van de liefde in de harten te ontsteken.
De leerlingen die zeiden:
"Brandde ons hart niet

toen Hij onderweg tot ons sprak

en ons de Schriften uitlegde?" (-1 2432),
hadden dat vuur
uit de mond van de Waarheid ontvangen.

Als men een dergelijk woord hoort

en het hart verwarmt zich,

dan verlaat zijn koude onverschilligheid hem,
de geest kent geen rust meer

en begint te verlangen

naar de dingen van het Koninkrijk der hemelen.
De ware liefde die hem vervult,

trekken zijn tranen...

Daar hij gelukkig is

om dit onderricht dat van boven komt te horen
en de voorschriften

die in ons worden als een brandende toorts

die ons in brandt zet... met innerlijke liefde.
Het woord komt tot ons oor,

en onze omgevormde geest wordt verteerd
door een zoete innerlijke viam.

® Gregorius de Grote, Homilie over de Evangelién, nr 30, 3.5 (bij Jh. 14,21-26)
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